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Voortgang Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft inmiddels een lijst met mogelijk te beroepen predikanten
ontvangen. Deze mensen worden nu benaderd.
Er is helaas nog niet veel meer te melden.

Actie Kerkbalans 2026

Kerkbalans is weer achter de rug. Diverse vrijwilligers zijn weer op pad geweest om de
enveloppen te brengen en om ze ook weer op te halen. Heer hartelijk dank daarvoor.

En het is zeker niet voor niets geweest. Door ons allemaal is voor 2026 het mooie bedrag
van € 33.075 toegezegd. Ter vergelijking kunnen we melden dat over 2025 € 36.660,00 is
ontvangen. Zelfs € 1500,00 meer dan was toegezegd. Hopelijk hebben we in 2026
wederom zo’n mooie meevaller. Onze gemeente is helaas in 2025 weer iets kleinere
geworden maar in de toezeggingen is dat eigenlijk nog niet echt te merken, Het geeft
aan dat we met elkaar graag gemeente willen zijn en blijven.

Bijbelkring

Hoe zit het nou met de (al)macht van God? Dat was het onderwerp van de vorige
bijbelkring. Bij het praten over onderwerpen of vragen, gaan we -naast ieders
mening en beleving- natuurlijk ook terug naar het Woord. Wat staat er in de bijbel?
Hoe is het vertaald? Zijn er soms vertalingen die een eigen leven zijn gaan leiden?
En wat zeggen de geloofsbelijdenissen (en hoe zijn ze ontstaan?) Zo ontstaan er
boeiende vragen en boeiende gesprekken.

Het onderwerp voor de volgende keer is niet zozeer een thema, als wel een vraag:
“Tot wie bid jij?” en “Hoe ervaar je bidden?”.



http://www.giethoorn.protestantsekerk.net/

De volgende datum is:
donderdagmiddag, 19 maart 13.30 uur, in het Centrum. Welkom!
Mini Jurjens (ambulant predikant) 06- 15 612 888

mjt.jurjens@gmail.com

Bijbelmeditatie Zonnewiede

Op 10 maart staat er weer een bijbelmeditatie in Zonneweide gepland. Deze keer
wordt de meditatie verzorgd door ds. Mini Jurjens en wordt tevens het Heilig
Avondmaal gevierd.

Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met
elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard.

Feest van de Geest 2026

De kunstenaars die bij ons in de kerk gaan exposeren zijn bekend. Maar liefst 3
kunstenaars laten hun werk zien tijdens de periode tussen Hemelvaart en tot en
met Pinksteren.

Dat zijn: Marry Bouma, Hanneke Breman en Ineke Heystee. Zij gaan nu aan de slag
om een kunstwerk te maken gebaseerd op het thema van dit jaar: ‘Elkaar
verstaan’.

De openingsdagen van de exposities zijn verdeeld over twee keer drie dagen:

- donderdag 14 mei (Hemelvaart): zaterdag 16 mei en zondag 17 mei

- zaterdag 23 mei, zondag 24 mei (1e Pinksterdag) en maandag 25 mei (2e
Pinksterdag)

In een volgende Nieuwsbrief verschijnt er een oproep om je aan te melden als
vrijwilliger. Zet deze dagen dus alvast in uw agenda.

Kijk ook alvast op de website: feestvandegeest.nl/ozw

Janny Petter

Veertigdagentijd.
Het thema is: De Geest waaiert breed uit.

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 18 februari. In deze Veertigdagentijd
willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons leven. De Geest
zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende
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culturen, met een ongekende variéteit aan vormen. Ook vandaag inspireert de
Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor
bijster zijn. De diversiteit in onze samenleving is groot. De kerk krimpt. We geloven
dat de Geest de kerk breng waar mensen zijn, midden in het leven. Soms op
onverwachte plekken zien we iets van Gods koninkrijk. De heilige Geest waaiert
breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van
inkeer? Kunnen we ons openzetten om in het spoor van Jezus te gaan en met
nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen en ver weg? Gaat u ook mee op
weg naar Pasen

Veertigdagentijd.

De veertigdagentijdkalender met het thema: “Kijk! Door Jezus ogen”. Deze sluit
aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: “Kijk! ‘Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest”. De kalender biedt voor elke dag een overdenking en staat
vol inspirerende quotes, liederen en gebeden. Zo kunnen we met Jezus als
voorbeeld op weg naar Pasen.

Er wordt door de bloemencommissie ook weer en liturgisch bloemstuk gemaakt.
De veertigdagentijd begin op Aswoensdag 18 februari asIn de nieuwsbrief van
februari is Aswoensdag en de eerste zondag van de veertigdagentijd beschreven.
Nu vervolgen we met de zondagen en diensten in de week voor Pasen.

2e zondag Veertigdagentijd 1 maart: Matteiis 17, 1-9

Kern: vers 1 Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een
hoge berg op. Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Uit bergen en dalen.
Op een berg kun je beter terugkijken op de weg die je bent gegaan en op de weg
die je wilt gaan. Op een berg heb je uitzicht over jouw leven. Jezus en zijn
leerlingen gaan een hoge berg op en ontmoeten twee grote profeten. Mozes en
Elia gingen in gesprek met Jezus. Ze hebben vast en zeker gesproken over de weg
van Jezus. Vermoedelijk hebben Mozes en Elia Jezus ondersteund in het kiezen
van zijn bestemming. In Nederland hebben we geen bergen, maar we kunnen het
af en toe wel ‘hogerop’ zoeken: op een stille plek God vragen om ons leven te
leiden en de bestemming van ons leven overdenken. Openstaan voor stemmen en
verhalen uit de Bijbel. Openstaan voor de weg van de Geest

3e zondag Veertigdagentijd 8 maart: Johannes 4, 1-26

Kern: vers 3 en 4 Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij
door Samaria heen. Jezus kiest een ongebruikelijke route. Op het stille middaguur
ontmoet Hij de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij had haar redenen om op dat
middaguur water te putten. Jezus vraagt haar om water voor Hem te putten. Ze
raken in gesprek. Hij vertelt haar over het levende water. Het wordt een echte
ontmoeting. Soms worden we verrast door een ontmoeting met een onbekende.




De Geest leidt ons naar verrassende plekken en mensen. Op een vakantie, in de
trein in gesprek met degene die tegenover je zit, een nieuwe buurvrouw of
buurman in het dorp of in de straat. Ontmoetingen zijn betekenisvol wanneer je
de tijd neemt voor elkaar, oprecht nieuwsgierig bent, luistert, en vanuit jouw kant
vertelt over je eigen leven en je geloof in God. Laat je leiden door de Geest en sta

Biddag 11 maart: Matteiis 6, 19-23

Kern: vers 19 en 21 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn. Biddag voor gewas en arbeid is een dag om stil te staan bij
alles wat de aarde ons geeft, een dag om te bidden voor het nieuwe
landbouwseizoen. Biddag is een dag om stil te staan bij de arbeid van mensen: dat
we de aarde mogen bewerken en in goede orde met elkaar mogen samenwerken.
Gezien de moderne wereld, de technologie en internationale bedrijven is het zicht
op gewas en arbeid deels verdwenen. Juist daarom is oog hebben voor de aarde
en de arbeidende medemens belangrijk. Mattets 6 is een onderdeel van de
Bergrede van Jezus. Jezus geeft aan hoe we moeten leven. ‘Verzamel voor jezelf
geen schatten op aarde’ is een waarschuwing om geen rijkdom die vergaat na te
jagen. Jouw relatie met God, de mensen die je dierbaar zijn en de dingen die ertoe
doen bewaar je in je hart. Dat zijn waardevolle schatten.

4e zondag Veertigdagentijd 15 maart: Johannes 9, 1-13, 26-39

Kern: vers 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld. De
blindgeborene wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Hij volgt de opdracht van
Jezus en wast zichzelf. Dan kan hij weer zien. Jezus was gekomen om het werk
van God zichtbaar te maken en het licht van de wereld te zijn. Letterlijk en
figuurlijk. Blijkbaar stonden sommige buren van de blindgeborene en anderen niet
open voor het wonder. Ze geloofden het niet. Sommigen herkenden Hem niet
eens. Vreemd. Verstonden zij de tekenen van Jezus niet? Stonden zij niet open
voor de verrassende werking van de Geest? De blindgeborene getuigde dat Jezus
hem genezen had en daagde de anderen uit om leerling van Jezus te worden.
Laten we in onze rationeel ingestelde tijd het onmogelijke voor mogelijk blijven
houden. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we
ons laten verrassen

5e zondag Veertigdagentijd 22 maart: Johannes 11, 1-4, 17-44

Kern: vers 25 22 maart 2026 Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft zal leven.” De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van
wat een paar weken later met Jezus zou gaan gebeuren: lijJden, dood en
opstanding! Toen werden zijn woorden ‘lIk ben de opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft zal eeuwig leven’ werkelijkheid. De meesten van ons herkennen zich
vast in de houding van Marta en Maria. Zij vertrouwden weliswaar op Jezus, maar




durfden niet te geloven dat Jezus hun broer zou opwekken uit de dood. Jezus was
diep bewogen en handelde in de geest van zijn Vader. Lazarus mocht samen met
zijn zussen nog langer op aarde leven. Tot hun verbazing zagen Marta en Maria op
de meest onverwachte plek iets van Gods koninkrijk. Staan we in onze tijd open
voor het onverwachte van Gods koninkrijk?

6e zondag Veertigdagentijd 29 maart: Matteiis 21,1-11

Kern: vers 9 Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam
van de Heer. De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toegejuicht: ‘Hosanna, de zoon
van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Here.’ Blinden en verlamden
werden genezen. Toen Hij Jeruzalem introk, raakte de hele stad in rep enroer.
Wat een enthousiasme. Jezus weet wat zijn bestemming is. Hij rijdt op een ezelin
Jeruzalem binnen. We leven in onze tijd: met onrecht, lijden en toenemende
zorgen over wat er in de wereld gebeurt. Met hoopvolle tekenen van geloof, hoop
en liefde. Soms in het klein, soms groter. We blijven vertrouwen en geloven dat de
Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De heilige Geest
waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we openstaan voor de tekens
van de Geest uit onze omgeving? Willen we, op de drempel van de stille week, op
deze zondag God uitbundig danken voor de gegeven liefde, zijn Zoon Jezus
Christus?

Witte Donderdag 2 april: Johannes 13,1-15

Kern: vers 4 en 5 Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot
water in een waskom. Probeer de voetwassing voor je te zien: Jezus legde zijn
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon
de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij
omgeslagen had. Wat een gebaar. De meester neemt de gestalte van een
dienstknecht aan. Het dienen van medemensen in deze vorm gebeurt ook in onze
tijd: door al die trouwe medewerkers in de thuiszorg en ziekenhuizen; door
diakenen en gemeenteleden die de tijd nemen voor kwetsbare medemensen; door
vrijwilligers in hospices; door vrijwilligers van taallessen voor statushouders. Een
enkele keer vertellen zij over hun motivatie en liefde voor de medemens. Dat zijn
toch tekenen van de werking van de Geest. We zien dat de Geest de kerk brengt
waar mensen zijn, midden in het leven.

Goede Vrijdag 3 april: Johannes 19,1-19,37

Kern: vers 30 Hij zei: ‘Het is volbracht.” Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. De

laatste dagen van onze Heer, het ultieme lijden van de mensenzoon en de Zoon
van God. Al talloze malen gehoord of gelezen, toch maakt het verhaal elke keer
indruk. Gevangenneming, verhoor, vernedering, geseling, kruisiging en dood ...
Gods liefde en genade voor de wereld en ons, gegeven in dit offer. Jezus’ lijden,




kruis en sterven. Hij sprak de woorden ‘Het is volbracht’, boog zijn hoofd en gaf de
geest. Jezus was bezield om zijn levensweg en nu deze lijdensweg te gaan. Tot
aan het kruis en de dood toe. Het past ons om stil te worden.

Stille Zaterdag 4 april: Johannes 19,38-42

Kern: vers 40 Ze wikkelden het lichaam van Jezus met de balsem in linnen. Jozef
van Arimatea, Nikodemus en de vrouwen die bij de kruisiging aanwezig waren,
haalden het lichaam van Jezus van het kruis, wikkelden het in linnen doeken,
balsemden het en legden zijn lichaam in het graf. Wat een zorg en liefde voor het
lichaam van de Heer, naast het intense verdriet dat zij zullen hebben gehad. Het
past ons om stil te zijn.

Eerste Paasdag 5 april: Johannes 20, 1-23

Kern: vers 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest.” Op de paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg
was, het lichaam van de Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood.
Halleluja. Na de ontmoeting tussen Maria en Jezus kwam Hij bij de leerlingen en
zei: ‘lk wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit.’
Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.” Jezus
gaf de heilige Geest door aan zijn leerlingen. Ook vandaag inspireert de Geest ons
om op weg te gaan met het evangelie. We mogen erop vertrouwen dat de Geest
de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De heilige Geest waaiert
breed uit, binnen en buiten de kerk. Laat je op de paaszondag en in de komende
tijd verrassen door de werking van de heilige Geest!

Preekrooster
1 maart Ds. P.Dekker uit Meppel: Tevens koffiedrinken
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat: Voorjaarszending Libanon.
8 maart De heer J.Smit, Belt-Schutsloot
15 maart Ds. S. Bakker uit Urk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat: Moldavié
22 maart Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden in de Vermaning
Voorganger: Ds. Mini Jurjens, tevens koffiedrinken in het Vermaningshuus
29 maart Ds. G. Oberink, Palmzondag

Uitgangscollecte: Missionair werk Nederland

Toelichting bij de uitgangscollecten in februari door Marjolein

Zondag 1maart Voorjaarszending Libanon:

Meebouwen aan een stabiele samenleving




De Zendingscollecte is bestemd voor christelijke opleidingen in Libanon. De
Haigazian University in Beiroet heeft zo’n 600 studenten en biedt hun meer dan
alleen academische kennis. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale
wetenschappen krijgen zij ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo
kunnen ze groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke ontwikkeling en
bijdragen aan een stabiele samenleving. Wilbert van Saane en Mirjam Polak,
beiden uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken
aan deze universiteit. Wilbert is studentenpastor en bijbeldocent en organiseert
gesprekken, bijbelstudies en retraites. Mirjam is docent psychologie. Samen
helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil kunnen maken. Haigazian is
méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke
betrokkenheid samenkomen. Via het programma zending ondersteunt Kerk in
Actie dit belangrijke werk.

Zondag 15 maart Werelddiaconaat Moldavié.
Kinderen en ouderen worden gezien.

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven alleen achter en hebben het moeilijk. Ouderen
hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks
rondkomen. Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor
gaan ze niet regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer te
worden geweld en mensenhandel. Bethania een christelijke partnerorganisatie
van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee
opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht
voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Deze collecte van harte bij u

aanbevolen!
Palmzondag 29 maart Missionairwerk Nederland.
Pasen als missionaire kans

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen
mensen thuis — een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de
Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het
verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen. Uit onderzoek blijkt
dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een Alphacursus, en vooral jongeren

geven aan dat ze door The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.

PVD nieuws




In deze maand hoopt Dhr. H. Kruider die al geruime tijd in Meppel in de Havikshorst,
Reggersweg 9c verblijft, zijn 90¢ verjaardag te vieren. Hij is jarig op 12 maart.

Het "werk" dat door de PVD wordt gedaan komt onder grote druk te staan.

De groep wordt kleiner en kleiner. We hebben al vaker een oproep gedaan

om de groep te versterken maar daar komen we niet verder mee.

Er zijn vijf medewerksters die zo'n 30 bezoekadressen hebben. Gelukkig is

nu ds. Mini Jurjens bij ons in de gemeente werkzaam en doet veel bezoekwerk.

En er zijn vier medewerk(st)ers die verjaardagskaarten bezorgen maar geen bezoek
doen. Dus schroom niet om u aan te melden als vrijwilliger. Het is niet alleen leuk maar
ook heel dankbaar werk.

Zaterdag 21 februari hebben we met 30 personen mogen genieten van een heerlijk
stamppotbuffet.

Om 16.00 werden we verwacht en was er een drankje en wat te knabbelen. We zaten
gezellig in groepjes rond 4 tafels van 8 personen. Om 17.30 sprak Jan een gebed en toen
konden we ons bordje (en buikje) vullen met stamppot zuurkool, boerenkool, andijvie en
hutspot. Ook voor vegetariérs was er voldoende keuze.

We besloten de maaltijd met een kopje koffie en gingen tevreden en voldaan huiswaarts.
Dank en hulde voor de organisatie

Collecte en bloemen december en januari

1 febr. Diaconie: € 42,40 en Kerk € 43,50
Uitgang: Diaconie: € 43.50 t.b.v. Werelddiaconaat, Beter bestand tegen
klimaatverandering in Bangladesch
QR-code: € 12,50; € 7,50 voor de diaconie en € 7,50 voor de kerk
Bloemen: de heer Nick Smit, Sint-Jansklooster

8 febr. Diaconie: € 19,50 en Kerk € 22,50
Uitgang: Kerk: € 22,50
QR-code: € 20,00; € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de kerk
Bloemen: mevr. Minie Kruider, Beulakerweg

15 febr. Avondmaalscollecte: € 55.50 t.b.v. Binnenlands Diaconaat, omzien naar gevangen
Uitgang: Diaconie: € 45,70 en Kerk € 45,70
QR-code: niet
Bloemen: de heer Gradus. Petter, Jonenweg

22 febr. Diaconie: € 38,20 en Kerk € 32,90

Uitgang: Kerk: € 34,35
QR-code: € 35,00; € 17,50 voor de diaconie en € 17,50 voor de kerk
Bloemen : dhr. Andries Otten, Binnenpad

Giften

We ontvingen een gift van €20,00 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.




